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   1 DE SCHAKEL 14-2025 
 

 

ZOMER IN HET DORP:  
"KLEINE DINGEN, GROOT GELUK" 

 

Nu de zon zich weer wat vaker laat zien en de geur van 

vers gemaaid gras in de lucht hangt, komt het dorp tot 

leven. Fietsen tegen bomen, kinderen met ijsjes bij de 

speelplekken en buurten die weer spontaan eindigen in een 

barbecue – de zomer is weer begonnen! 
 

Wat maakt de zomer in ons dorp zo 

bijzonder? Het zijn niet de grote 

evenementen - al kijken we natuurlijk 

weer uit naar de jaarlijkse concerten en 

zomerfeesten - maar juist die kleine, 

hartverwarmende momenten.  
 

Zoals het vriendelijke knikje van een 

voorbijganger, de geur van versgebakken brood bij de bakker, 

het onverwachte praatje bij de SPAR of op het bankje met een 

vreemdeling bij één van de ‘Hapse Stappen’ met heerlijk 

ruikende rozen. 

Ook de natuur doet vrolijk mee. De vlinders in de bloemenweide, 

de ooievaar en reiger die bijna dagelijks ergens in de natte wei 

bivakkeren en natuurlijk de lange avonden waarop het lijkt alsof 

de tijd even stil staat. Het is weer genieten. 
 

Voor wie deze zomer thuisblijft: vergeet niet te genieten van 

alles wat ons mooie dorp te bieden heeft. Een wandeling naar 

park “De Wild” of het beweegpark in de Kampsestraat en ook 

een ommetje over de Cuykseweg en het industriepark mogen 

niet ontbreken. Een boek op een bankje in het park of een kopje 

koffie op het terras van één van de horecabedrijven. Geluk zit in 

een klein hoekje – en vaak precies hier bij ons - als je het maar 

wilt zien. 
 

 

Fijne zomer! 
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HAPSE ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

 
 AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER 

  JULI  

Woensdag 23 Samen fietsen Seniorenvereniging  

Donderdag  31 Kienen Seniorenvereniging 

  AUGUSTUS  

Woensdag 6 Eat & Meet Seniorenvereniging 

Woensdag 6 Samen fietsen Seniorenvereniging  

Woensdag 20 Samen fietsen Seniorenvereniging  

Vrijdag 22 Muziek in de Maïs  

Zaterdag 23 Muziek in de Maïs  

Donderdag  28 Modeshow Seniorenvereniging 

Vrijdag  29 Nexxt Caboose 

  SEPTEMBER  

Zaterdag   6 t/m dinsdag 9 sept. Hapse Kermis  

Dinsdag   2 Infoavond communie en vormsel  

Vrijdag 12 Knutsel Caboose 

Vrijdag  19 Yolo Caboose 

zaterdag 20 Oud ijzer actie MV Juliana 

Woensdag 24 Vergadering Dorpsraad Dorpsraad 

Vrijdag  26 Nexxt Caboose 

  OKTOBER  

Vrijdag    3 Knutsel Caboose 

Zaterdag 18 Jubilarissenconcert MV Juliana 

Zaterdag 25 Kapellenfestival MV Juliana 

Vrijdag  10 Hilarische komedie Kunakra 

Zaterdag 11 Hilarische komedie Kunakra 

Maandag  21 juli  GFT en Restafval    

Maandag  28 juli  GFT en PMD   

Maandag  04 aug  GFT  

Maandag  11 aug  GFT en PMD   

Maandag  18 aug  GFT en Restafval    

Maandag  25 aug  GFT en PMD   

Zaterdag  26 juli Buurtvereniging ‘Rondom de Kiekuut’ 

  30 aug Papiercontainer staat op het parkeerterrein bij de Hapse Boys 

  27 sep  

Woensdag  30 juli Buurtvereniging ‘Beatrixlaan’ en ‘De Groes’ 

  13 aug Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

  27 aug  

Zaterdag  02 aug Buurtvereniging ‘De Schutters’ 

  06 sep     

 04 okt 

Papiercontainer staat op het parkeerterrein bij de Hapse Boys 

van 10.00-12.00 uur. 

Woensdag   06 aug Buurtvereniging ‘De Kampakker’ 

  03 sep 

 01 okt 

Papiercontainer staat op de hoek Aalsvoorten/Bogaersstraat  

van 18.30-20.00 uur. 

Vrijdag  08 aug Buurtvereniging ‘De Veldkijkers’ en ‘Klavertje Drie’ 

  05 sep Eerste vrijdag van de maand wordt oud papier opgehaald. 

  03 okt  
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….E-MAILADRES VAN DE SCHAKEL: INFO@DESCHAKELHAPS.NL.... 
 

NUMMER 15  
komt uit op vrijdag 15 augustus  

 

Kopij aanleveren t/m vrijdag 08 augustus 
 

Nummer 16 komt uit op vrijdag 29 aug.  - kopij aanleveren t/m vrijdag 22 aug. 

Nummer 17 komt uit op vrijdag 12 sept. - kopij aanleveren t/m vrijdag 05 sept. 

Nummer 18 komt uit op vrijdag 26 sept. - kopij aanleveren t/m vrijdag 19 sept. 
 

Aanleveren kopij  

• Vraag bij inleveren van aangeleverde kopij of er kosten aan verbonden zijn.  

• Teksten aanleveren als WORD-document.  

• Bij voorkeur tekst aanleveren in lettertype Verdana grootte 10.  

• Foto’s tevens apart in de mail toevoegen. 
 

Redactieadres: 

Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06-15461173 of 06-18446702.   

Heb je een kopij aangeleverd maar nog geen bevestigingsmail ontvangen?  

Neem dan telefonisch contact met ons op.  
 

De Schakel niet ontvangen?  06-15461173 of 06-18446702   

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 20,00.  
 

Informatie en/of adreswijzigingen: info@deschakelhaps.nl 

Verhuist u naar een verzorgingshuis, dan kunnen we de Schakel blijven bezorgen bij 

een van uw naasten; lukt dit niet, dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 

Als je De Schakel een warm hart toedraagt, kun je ons  

helpen door een vrijwillige bijdrage te schenken via deze QR-code. 

Of via Rabobank: NL 73 RABO 0119 1924 38   o.v.v. vrijwillige bijdrage 
 

In het kader van de AVG (Europese wet Algemene Verordening  
Gegevensbescherming) dienen verenigingen, instellingen én personen  
die FOTO’S van personen mailen naar de redactie van De Schakel voor  
plaatsing in één van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij  
toestemming hebben van de betreffende perso(o)n(en). 

 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en  
advertenties en daaruit mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid. 
 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

18 JULI GAAT DE REDACTIE VAN DE SCHAKEL MET VAKANTIE 
 

Gaat u ook op vakantie? Of blijft u lekker thuis? Gaat u leuke uitstapjes maken?  

Wat u deze zomer ook gaat ondernemen, wij zouden het leuk vinden als dorpsblad 

De Schakel met u mee mag.  
 

En als u dan een leuke foto wilt maken op uw  

bestemming, waarop ook dorpsblad De Schakel  

te zien is, dan hopen wij na de vakantie een  

leuke fotoreportage te kunnen publiceren. 
 

Stuur uw foto naar info@deschakelhaps.nl  

en vermeld daarbij even de locatie waar de  

foto is genomen. 

Inzenden graag vóór 8 augustus.  

mailto:info@deschakelhaps.nl
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MARIAVIERING 
 

Op vrijdag 15 augustus vindt er weer een sfeervolle Mariaviering plaats bij de 

Mariakapel op de Acaciahof in Mill.  

De viering begint om 19.00 uur en staat, zoals ieder jaar, in het teken van Maria 

ten Hemelopneming, een bijzondere dag binnen de katholieke traditie. 
 

De viering wordt muzikaal omlijst door het koor Decibel uit het 

dorp Zeeland. Met hun warme en gedragen zang zorgen zij voor 

een passende en inspirerende sfeer bij dit moment van bezinning 

en gebed. 
 

Tijdens de viering wordt ook de kruutwies (kruidenboeket) 

gezegend. Dit traditionele boeket is samengesteld door Jan van de 

Wiel uit Mill, die zich al jaren inzet voor het behoud van deze 

mooie Mariatraditie.  

Het zegenen van de kruutwies verwijst naar oude gebruiken waarbij kruiden op de 

dag van Maria ten Hemelopneming werden gewijd vanwege hun helende kracht en 

symboliek. 
 

Iedereen is van harte welkom om stil te staan bij de betekenis van deze feestdag 

en om samen te vieren bij de Mariakapel. Bij slecht weer wordt de viering 

verplaatst naar de parochiekerk in Mill. 
 

Datum:  Vrijdag 15 augustus 2025.  Tijd: 19.00 uur.  

Locatie: Mariakapel Acaciahof, Mill. 

Muzikale ondersteuning: Koor Decibel (Zeeland). 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 19 juli 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk 

Misintenties: Overleden parochianen 
 

Zaterdag 26 juli 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk 

Misintenties: Jo Jacobs en Betsie Jacobs-Peeters Weem 

 Toon Arts en Annie Arts–Peeters Weem 

 Wim Peeters Weem en Annie Peeters Weem-van den Bosch 
 

Zaterdag 2 augustus: Geen Eucharistieviering 
 

Vrijdag 15 augustus: Mariaviering bij Mariakapel, Acaciahof in Mill 
 

Secretariaat: Parochie De Goede Herder, tel. 0485-45282 
 

OPGAVE MISINTENTIES 

Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03 

Telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen. 

Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt. 

De kosten bedragen € 12,50.  Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De 

Schakel, dan is het belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken voor de 

gewenste datum. 
   

Activiteiten in de kerk 

Buiten de Eucharistievieringen in de kerk kunt u contact opnemen met de voorzitter 

van de locatieraad Ans van Zeeland, tel.06-11118072. 

Bijvoorbeeld als u een andere activiteiten wilt organiseren in de kerk. 

 

 

  

Soms heel even, bekruipt mij het gevoel, 

Dat mensen niet snappen hoe ik me voel. 

Voor de buitenwereld iemand die altijd loopt te stralen, 

Maar niemand ziet dat ik lijk te verdwalen. 

Verdwalen in emoties, gevoelens van vreugde en verdriet, 

Die vreugde laat ik zien, het verdriet niet. 

Dus oordeel niet te snel over iemands vreugde of verdriet, 

Soms is de waarheid anders, dan je aan de buitenkant ziet. 
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BEDEVAART NAAR KEVELAER  
 

Zaterdag 6 september 2025. 

Het thema voor dit jaar is “Pelgrims van Hoop”.  
 

Eénmaal in de 25 jaar viert de Rooms Katholieke kerk 

een Heilig Jaar of Jubeljaar. Een belangrijke religieuze 

gebeurtenis, waarin verzoening tussen mensen en 

verzoening met God centraal staan.  
 

We worden opgeroepen om ons geloof te verdiepen. Een 

pelgrim is niet zomaar een reiziger, maar iemand die 

een doel stelt in het leven, een bestemming en een 

diep vertrouwen heeft dat God met hem of haar 

meegaat.  
 

Het is een reis van het hart en een innerlijke zoektocht. Pelgrims staan op en 

gaan weg, een weg die een weg van hoop wordt. Deze hoop op een leven in 

overvloed heeft meer recht dan alle duisternis en zorgen van deze wereld.  

Een bedevaart, een pelgrimstocht naar Kevelaer, waar bij Maria, Troosteres der 

Bedroefden, je gedachten, gebeden, zorgen en angsten weer een plaats krijgen.  
 

Het vertrek op deze dag is om ca. 08.00 uur bij de kerk in Mill en na de 

afscheidsviering om 17.00 uur, vertrekken we direct weer richting de bussen 

voor de terugreis. Er is ook gelegenheid om deel te nemen aan de  

H. Eucharistieviering van 11.30 uur en de Kruisweg om 15.00 uur.  
 

De kosten voor deelname aan de bedevaart zijn voor volwassenen € 25,00 en voor 

kinderen zijn de kosten € 12,50. U dient zelf voor uw lunch te zorgen en een geldig 

legitimatiebewijs is verplicht in Duitsland.  
 

U kunt zich tot uiterlijk 13 augustus 2025 opgeven bij Marietje van den Elzen 

(Leeuwerikstraat 9 in Mill, tel. 0485-451876). Of bij Dorothé Driessen (Vivellihof 24 

in Haps, tel. 06-4340 5509). 

Voor algemene informatie kunt u bij Dorothé terecht. 
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IN HET NIEUWS GESPOT 
 

ROVABO  

Maarten Robben 

en Ilse van 

Boekel, eigenaren 

van Rovabo 

Teelten B.V. en BioPartners V.O.F.,  vierden 

11 juli hun vijfjarig bestaan. Ze zijn gestart 

in 2020 en sindsdien sterk aan het groeien. 
 

Op deze feestelijke dag werd het 

boederijbord van Boert Bewust onthuld. 

Boert Bewust zorgt voor verbinding tussen boeren, tuinders en 

de samenleving in onze regio, zodat u op de hoogte bent van 

de oorsprong van waar uw voedsel vandaan komt. 
 

Daarnaast introduceerde de boerenorganisatie Boert Bewust 

het broodje ‘Land van Cuijk’. De ingrediënten komen voor  

80 procent uit de regio. Maar eens lekker proeven! 

 
 

Elektriciteitshuisje pimpen 

Het elektriciteitshuisje aan de 

Wildsestraat wordt opgepimt 

door Peet Teunissen in 

samenwerking met ‘Park de 

Wild’.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  



                                                                                                                               8 DE SCHAKEL 14-2025 
 

WONINGINBRAAK VOORKOMEN 
 

• Beveilig de ramen. 

• Controleer de sloten. 

• Creëer de illusie dat u thuis bent. 

• Berg waardevolle spullen veilig op. 

• Ruim je woonkamer en keuken niet op. 

• Zet je containers of ladder weg of vast. 

• Gebruik tijdschakelaars voor de verlichting. 

• Houd uw buren op de hoogte van uw plannen. 

• Wacht met het plaatsen van berichten op social media. 

• Zet een tweede auto op je oprit of vraag je buren hun auto daar te parkeren. 

• Vraag buren om de post te verzamelen en de gordijnen te openen en sluiten.  

 

WAT IS ER VERANDERD VANAF 1 JULI 2025 
 

*Kenteken voor elektrische step      *Toegankelijk voor mensen met een beperking 

*Minimumloon 2,4 procent omhoog   *AOW en andere uitkeringen omhoog 

*Voorrang voor kinderalimentatie      *Sociale huren toch omhoog 

*Boetes in zero-emissiezones     *Verbod op designerdrugs   

*Tegemoetkoming voor meer beroepsziektes 

*Einde overgangsregeling trekkerrijbewijs 

*Gewoon rijbewijs voor zwaardere elektrische bestelbus 
 

www.rijksoverheid.nl 
  

https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#beveilig-de-ramen
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#controleer-de-sloten
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#cre-er-de-illusie-dat-u-thuis-bent
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#berg-waardevolle-spullen-veilig-op-
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#gebruik-tijdschakelaars-voor-de-verlichting
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#houd-uw-buren-op-de-hoogte-van-uw-plannen
https://perreepartners.nl/kennisbank/artikel/10-tips-om-woninginbraak-tijdens-uw-vakantie-te-voorkomen/#wacht-met-het-plaatsen-van-berichten-op-social-media
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NIEUWE VOORSTELLING VAN KUNAKRA 
 

Kunakra brengt voor u de hilarische komedie "Van wie is 

die string?" van Rob van Vliet. Een eigentijdse klucht vol 

humor, verwikkelingen en vrolijke momenten, perfect 

voor een avond vol plezier en lachen!  

De regie is in handen van Frank Peters. 
 

 

 

De vrienden Jort, Frans, Frits 

en Rien zakken, terwijl de 

vrouwen een weekendje in 

Amsterdam doorbrengen, 

tijdens een gezellige avond 

eens flink door. Wanneer de 

heren ’s ochtends wakker 

worden kunnen ze zich 

nauwelijks herinneren wat er 

gebeurd is. Overal ligt rommel 

en… een rode string!  

Hoe komt die daar?  
 

De chaos wordt compleet als 

de dames thuiskomen en de rommel en de mysterieuze string ontdekken.  
 

De heren schakelen een schoonmaakster in, maar dat leidt al snel tot komische 

misverstanden, roddels en achterklap.  
 

Wat volgt is een heerlijke storm van gebeurtenissen met hulp uit onverwachte 

hoek. 
 

We zien u graag op 10 of 11 oktober in “De Posthoorn” of op 24 of 25 oktober 

in Myllesweerd. 
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OFFICIËLE OPENING HAPSE STAPPEN 
 

We kunnen met onze stichting terugkijken op een 

geweldig en geslaagd jubileumweekend.  

Nadat er zaterdag een besloten bedrijfsfeest was voor 

personeel, klanten en genodigden van  

Jac. Verschuren-Pechtold, was er zondag de 

langverwachte officiële ingebruikname van de ‘Hapse 

Stappen’. 
 

Burgemeester Marieke Moorman werd om  

11.00 uur in een inleidend praatje welkom geheten 

door Jacques Verschuren, de voorzitter van de 

Stichting Erfgoed Verschuren Rozenkwekers.  

Uitgelegd werd waarom de 10 perken met Verschuren 

rozen juist op deze plek in de Kerkstraat een 

historische plek innemen. Ze bevinden zich nl. op 

loopafstand van de destijdse rozenkwekerij van Hens 

Verschuren, hoofd der school EN rozenkweker aan 

Kerkstraat 12.  
 

De burgemeester feliciteerde de 

rozenkwekers, maar ook zeker de Hapse 

bevolking met deze kleurrijke, geurende 

aankleding van de nieuwe Kerkstraat. 

Daarna brak het moment aan om het 

informatiebord met het verhaal van de 

Hapse rozenkwekers Verschuren te 

onthullen.  

Dit geschiedde door de burgemeester en 

de 5e generatie Verschuren rozenkwekers, 

Max Verschuren.  
 

Meer dan 140 nazaten van Hens 

Verschuren waren uit alle windstreken 

naar Haps gekomen om dit heuglijke 

moment niet te hoeven missen.  

Maar ook de Hapse bevolking was 

nieuwsgierig naar deze mooie mijlpaal. 
 

Een rondgang langs de rozenperken en 

een groepsfoto van de families Verschuren 

besloten het feestelijke gebeuren aan de Kerkstraat.  
 

  
 

In de Hapse stappen daar bloeit een roos,  
zo prachtig en zo broos. 
Zachtjes wiegend in de wind,  
zo gelieft en zo bemint. 

In vele maten en kleuren, 

verspreiden zij hun geuren. 
Zachtjes vallen hun blaadjes ter aarde,  
om hun kracht voor volgend jaar te vergaren. 
Om opnieuw de klus te klaren. 
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’s Middags werd tijdens de familiemiddag het 

eerste exemplaar van het jubileumboek: 

‘Een familiegeschiedenis in rozen –  

150 jaar Verschuren rozenkwekers’ uitgereikt.  
 

Familieleden die het boek besteld hadden 

konden dit ter plekke meenemen en aan 

menige tafel zag men voorovergebogen 

gezichten, die aandachtig het boek inkeken.  
 

Met een grote opkomst aan familieleden, 

waarvan velen elkaar niet kenden en nog nooit 

gezien hadden, werd het jubileumweekend 

afgesloten.  

Gelukkig hebben we de rozen in de Kerkstraat 

nog als tastbare herinnering aan het verleden. 
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MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS 
 

De vakanties zijn nu echt begonnen maar toch nog 

even een update van We Want You 2026!  

De voorbereidingen zijn in volle gang en ook onze lijst 

van deelnemers is al goed gevuld.  
 

Op het moment van schrijven van deze update 

(donderdag 10 juli 2025) hebben zich al negen 

Hapsenaren aangemeld die    

 samen met MV Juliana zullen 

 “shinen” op 18 april in de  

 Stappert!  
 

We hebben plek voor  

15 deelnemers. Dus mocht jij jouw talent willen laten stralen 

tijdens WWY 2026, wees er dan snel bij want 15 is de MAX! 
 

Inschrijven kan via onze website: www.mvjuliana.nl  

De inschrijving stopt op het moment dat 15 deelnemers zich 

ingeschreven hebben! 

 

 

 

 

 

 

 
Als je mooie muziek wilt maken, 

dan moet je de zwarte en de witte toetsen samen bespelen. 

http://www.mvjuliana.nl/
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OPSTART NIEUWE GROEP MV JULIANA 30+ 
 

• Ben je tussen de 30 en 100 jaar? 

• Vind je muziek maken leuk? 

• Dan is hier je kans! 
 

Heb je altijd al een instrument willen 

bespelen? Of heb je in het verleden een 

instrument bespeeld en vind je het leuk om 

dit weer op te pakken? Laat het ons weten! 
 

Muziekvereniging Juliana Haps wil na de 

vakantie weer beginnen met het opleiden 

van volwassenen om gezamenlijk muziek te 

gaan maken om later aan te kunnen sluiten 

bij ons 30
+

 orkest. 
 

Enkele uitgangspunten: 

- Het is geen probleem als je nog geen noten kunt lezen. 

- Waar nodig zorgen wij voor de instrumenten. 

- We werken toe naar een optreden, zodat je je resultaat ook op kunt voeren. 
 

Dus, als je interesse hebt, stuur dan een mail naar: voorzitter@mvjuliana.nl 

Voor vragen kun je terecht bij Tiny Weemen, mobiel: 06-53543272. 

 

 

 

  

mailto:voorzitter@mvjuliana.nl
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CABOOSE 

YOLO & NEXXT 

De afsluiting van het seizoen 2024-2025 bij 

YOLO & NEXXT was een heuse schuimparty!  

Het was er prachtig weer voor en de kids 

hebben zich goed vermaakt. 
 

Voor iedereen breekt nu de zomervakantie aan, dus een tijdje geen 

activiteiten bij Caboose. Maar de leiding is al volop bezig de 

activiteiten voor het nieuwe schooljaar te plannen en voor te bereiden.  

Hieronder kun je zien welke data je moet vrijhouden! 
 

KNUTSEL:  2025 → 12 september, 3 oktober, 7 november, 28 november.  

               2026 → 16 januari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 29 mei, 26 juni. 
 

YOLO:  2025 → 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december.  

            2026 → 23 januari, 6 maart, 27 maart, 8 mei, 12 juni, 3 juli. 
 

NEXXT:  2025 → 29 augustus, 26 september, 14 november. 

              2026 → 9 januari, 13 maart, 10 april, 5 juni, 3 juli. 
 

Deze data zijn onder voorbehoud. 
 

Wil jij ook de mails over de activiteiten van Caboose ontvangen?  

Stuur dan een mailtje naar secretaris@caboosehaps.onmicrosoft.com 

 

 

 

 
 

  

mailto:secretaris@caboosehaps.onmicrosoft.com
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Lars en Mees 

Lois 
Mees 

Sepp 

GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Jij hebt de pen van Ayza gekregen maar wie ben jij? 

Mijn naam is Mees de Vos, ik ben 5 jaar oud. Samen met 

mijn papa, mama, broer Sepp en zus Lois en 6 poezen 

wonen wij aan de Graafseweg in Haps. 
 

In welke groep zit je en op welke school? 

Ik zit in groep 2 op de 

Bongerd in Haps. Mijn 

juffen zijn juf Petra & 

Petra. 
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn 

zwemmen, voetballen 

en filmpjes kijken. 
 

Wat wil je later worden? 

Later zou ik timmerman 

willen worden, net zoals 

mijn papa is begonnen. 
 

Welke beroemdheid zou je een dagje willen zijn en waarom? 

Mick (YouTuber) Ik vind zijn filmpjes superleuk om te zien en zou  

graag willen weten hoe het is om een dagje in zijn schoenen te staan. 
 

Wat doe je het liefste op vakantie? 

Op vakantie zwem ik het liefst en eet ik lekkere 

ijsjes. Ook ga ik graag naar de mini disco!  
 

Wat vind je het leukst in (of van) Haps? 

IJs & Spijs en het Hapse bos. 
 

Als je burgemeester was, wat zou jij dan willen 

veranderen in Haps? 

Dan zou ik het heel erg leuk vinden als er een 

trampoline park zou komen!  
 

 

 

 

 

 
Aan wie wil je de pen 

doorgeven en waarom?  

Aan Lars Hendrikx, omdat hij 

mijn grote vriend is. 
 

De pen kan doorgegeven 

worden aan alle kinderen in 
Haps t/m 16 jaar. 
 

Graag het artikel 'De pen' 

inleveren met maximaal drie 

foto's. Inleveren vóór vrijdag 

8 augustus via: 

info@deschakelhaps.nl  

Lois en Mees 
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BASISSCHOOL DE BONGERD 
 

De Leerlingen en collega’s hebben meester Harrie, net zoals hij dat jaren met de 

kinderen van groep 8 deed, met de kruiwagen de school uitgereden. 
 

Daarnaast ontving hij mooie cadeaus waar alle 200 leerlingen aan mee hebben 

geknutseld. En groep 8 verraste meester Harrie met een prachtig, zelfgeschreven 

lied. 
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VAKANTIEPUZZELS  

AAP – APPEL – BEK – BEL – BOER – BOOM – BUIK – GAT – GROTE – HAAR - HAND 

HANDEN – HOND – HOOFD – HOOIBERG – HUISJE – KAT – KIESPĲN - KLAP 

KLOMP – KRUISJE – LUCHT – MOUW – MOUWEN - NEUS – PAARD - POT 

SLAK – SLAPEN – SPELD – TREKKEN – VARKENTJE – VLIEGEN - VOET 

VOGEL – WAKKER – WASSEN – WATER – WOLKEN – ZAK - ZON 

  
Kleurplaat→ 

 

Hoeveel tulpen tel je?......... 

Hoeveel kazen tel je?..........  

Hoeveel boeken tel je?........ 

Hoeveel dieren tel je? ……….. 

Hoeveel: 

……….slakken……….aap……….….honden 

……….varken.……….katten……….paard 

……….vliegen……...vogels 

 

Kleurplaat→ 
 

In de kleurplaat zijn  

24 spreekwoorden  

en  

gezegdes opgenomen. 

 

Heb jullie ze ook al ontdekt? 
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DAT GROENE GEDOE 
 

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge cassière mij voor, dat ik voortaan mijn 

eigen boodschappentas meebreng, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic 

tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze. Ik verontschuldig me en leg haar uit:  

“Wij hadden dat groene gedoe niet toen 

ik jong was"! 
 

De kassière antwoordt: “Ja en dat is nou 

juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: 

JULLIE generatie maakte zich niet druk 

om het milieu te sparen voor de 

toekomstige generaties!” 

Ze heeft gelijk, onze generatie had dat 

gedoe niet in onze dagen.  
 

Destijds hadden we melk in flessen, 

frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug brachten naar 

de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden 

deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden écht aan recycling.  

Maar wij deden niet aan dat groene gedoe in die tijd! 
 

Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. 

Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet iedere keer in een 200 pk-

auto, als we twee blokken verder moesten zijn.  

Maar zij heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! 
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Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. Wij droogden 

onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine, die continue 220 

Volt verbruikt. Wind- en zonne-energie droogden onze kleren echt, vroeger, in onze 

dagen. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen 

gloednieuwe kleren. Maar de jongedame heeft gelijk.  

Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! 
 

In die tijd hadden we - misschien - één tv of radio in huis en niet een op elke kamer.  

De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter 

grootte van een kamerwand. In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met 

de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden, die alles voor ons deden. 

Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in 

een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjesfolie. In die 

tijd gebruikten we geen motor-maai-apparaat op benzine als we het gazon maaiden. We 

gebruikten een maaier, die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke 

kracht. Wij sportten door te werken, zodat we niet naar de fitnessclub hoefden te gaan 

om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit.  

Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet. 
 

Wij dronken uit de kraan, wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, 

die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats 

van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in 

plaats van het hele ding weg te gooien, alleen omdat het mesje bot is.  

Maar wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. 
 

Mensen namen de trein of de bus en kinderen 

liepen of fietsten naar school in plaats van hun 

moeder als 24-uurs servicedienst te gebruiken. 

Wij hadden één stopcontact per kamer en niet 

een heel arsenaal aan stekkerdozen en 

verlengsnoeren om een dozijn apparaten van 

stroom te voorzien. En wij hadden geen 

geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal 

op te vangen van een satelliet, die 2000 mijl 

verderop in de ruimte hing, zodat we contact 

konden leggen met anderen om uit te vinden, 

waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.  
 

Maar, is het niet in-en-in triest, dat de huidige 

generatie klaagt over hoe verspillend wij "oudere mensen" waren, gewoon omdat wij 

"dat groene gedoe" niet hadden in onze tijd??? 
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PROEFTRAININGEN HAVOC GROOT SUCCES 
 

Volleystars 7-9 jaar 

De goedbezochte proeftrainingen 

hebben geresulteerd in een 

enthousiaste groep kinderen die na de 

zomervakantie gaan starten met 

volleyballen.  
 

De trainingen starten 23 augustus en 

zullen elke zaterdagochtend van  

9.30-10.30 uur plaatsvinden in  

sporthal ‘De Stappert’.  
 

Mochten er nog meer kinderen interesse hebben om te gaan volleyballen, dan 

kunnen ze zich aanmelden via het inschrijfformulier op onze website:  

www.vc-havoc.com 

 

Ook is er de mogelijkheid om eerst drie proeftrainingen mee te doen mocht daar 

behoefte aan bestaan. Meld je dan van tevoren aan door een mail te sturen naar: 

tc@vc-havoc.com 
 

Sportspeeltuin 4-6 jaar 

Ook gaan we na de zomer weer starten 

met de sportspeeltuin voor kinderen 

van 4-6 jaar. Dit zal ook op 

zaterdagochtend zijn van 9.30-10.30 

uur. We zijn druk bezig met het maken 

van een planning.  
 

Zodra deze bekend is zullen we deze 

uiteraard delen in de Schakel.  
 

Wil je graag via de mail op de hoogte gehouden worden van informatie over de 

sportspeeltuin, stuur dan een mail naar: 

 tc@vc-havoc.com 
 

Zaterdagochtend wordt dus een sportieve 

jeugdochtend bij HaVoC.  

Wij hebben er al zin in!  

Word jij hier nu ook enthousiast van? Geef je dan op! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vc-havoc.com/
mailto:tc@vc-havoc.com
mailto:tc@vc-havoc.com
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INDELING STANDAARD SENIOREN 2025-2026 
 

Als we naar de indeling kijken van de 4e klasse G 

Zuid II seizoen, waarin Hapse Boys 1 in het 

komende seizoen uitkomt.  
 

Dan staan er veel interessante streekderby’s op het programma en kunnen de  

Boys laten zien wat ze in de regio waard zijn. 

Astrantia – Constantia - De Zwaluw – DSV – Excellent - Hapse Boys 

Heijen – Juliana - SV DWSH ’18 - SV Milsbeek - V.V. Achates - VIOS ‘38 
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DE ZOETSMEER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 
 

Uitslagen: Clubkampioenschappen Enkel 

Van zaterdag 7 t/m zondag 15 juni werden de 

Clubkampioenschappen Jeugd Enkel gespeeld.  

Er deden 11 kinderen mee, verdeeld over 3 verschillende 

leeftijdscategorieën. Hieronder staan de winnaars per onderdeel.  
 

 
 

 

 

 
 

Clubkampioenschappen Dubbel 

Van zaterdag 21 t/m zondag 29 juni 

werden de Clubkampioenschappen Jeugd 

Dubbel gespeeld. Er werden wedstrijden 

gespeeld in drie verschillende 

leeftijdscategorieën.  

In totaal deden er 26 kinderen mee! 

Hieronder staan de winnaars per 

onderdeel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oranje 

1 Lieske Mooren 
2 Sef Luijpen 
3 Sem van Vlissingen 

 

Oranje 
1 Sem van Vlissingen & Teun Lemmers 

2 Adinaldo van Veen & Jelte Jilesen 
3 Sepp de Vos & Lieske Mooren 

 

Groen 
1 Ella Thijssen 
2 Thij Mooren 
3 Guus Thijssen 

 

Junioren 14-17 
1 Anke Daanen 
2 Daan van den Oever 
3 Joep van den Oever 

 

Junioren 14-17 
1 Joep van den Oever & Daan van den Oever 
2 Esmee Wyntjes & Daan Geurts 
3 Niels van den Boogaart & Tim Van Raaij 

 

Groen 
1 Siem Wyntjes & Niels Verstraaten 
2 Liz van de Meulenhof & Finn Luijpen 
3 Guus Thijssen & Tij Mooren 

 

Gefeliciteerd allemaal! 
 

Groetjes, 

Jeugdcommissie TV De Zoetsmeer 
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JE HUIS EN HART OPENSTELLEN 
 

Wij zijn familie Lamers: Lucien, Marijke, Romee en 

Jaella, wonende in ‘Haps-City’ aan de Kerkstraat. 
 

Een vakantiekind: hoe het begon  

- een verhaal over Europa Kinderhulp 

In december 2009 zagen we een  

advertentie van Europa Kinderhulp,  

waarin gastgezinnen werden gezocht 

voor vakantiekinderen tijdens de 

zomervakantie.  

We hadden het erover: onze twee 

dochters kwamen niets tekort en wij konden toch best 

een paar weken voor een kwetsbaar kind zorgen? 
 

We namen contact op met Europa Kinderhulp.  

Zij kwamen op huisbezoek (2 van de circa  

170 vrijwilligers) en vertelden wat het inhield.   

Het voelde goed om dit te doen en we besloten te 

kiezen voor een kind uit Berlijn.  
 

In de zomer van 2010 was het zover. We hadden 

vooraf wat informatie ontvangen: Kira*, een meisje 

van 5 jaar, uit een Pools gezin met vader, moeder en 

negen kinderen, wonende in een tweekamerflat 

midden in Berlijn.  

 

Onze dochters waren toen 5 en 6 jaar, dus ongeveer 

van dezelfde leeftijd. 
 

Op een verzamelpunt in Brabant kwamen de bussen uit Berlijn aan. Wat was het 

spannend! Voor haar, maar ook voor ons.  

Wie van de kinderen uit de bus zou 2½ week bij ons komen logeren?  
 

Ze stapte uit … een klein meisje met een grote rugzak, een kaartje om haar nek met 

haar naam en de naam van het gastgezin: familie Lamers. Aan de hand van een 

begeleider, gespannen en verlegen. Gelukkig verdween de spanning heel snel.  

Hand in hand met de meiden ging ze naar buiten, springend door de plassen op de 

parkeerplaats. 
 

Daarna gingen we met z’n allen in de auto op weg naar opa en oma, waar we eerst 

gingen ontbijten (iets wat een jaarlijkse traditie werd). 
 

Eenmaal bij ons in Haps was ze vrij snel gewend. In Berlijn sliepen ze met acht kinderen 

in een kamer. Aan één kant op de grond een matras en daarboven drie planken 

(zelfgemaakt stapelbed) en aan de andere kant ook vier kinderen boven elkaar.  

Papa en mama sliepen met kind negen in de woonkamer. Ons huis was dus een paleis 

in haar ogen. 
 

We hadden een opblaaszwembadje waarin ze dagelijks zat - met zóveel plezier, dat ze 
er amper uit te krijgen was. “Kira, je hebt blauwe lippen!” 

“Nee hoor, het water is echt niet koud.” 
 

We hadden stoepkrijt, verkleedpartijen en spelletjes. Complete toneelstukken werden 

opgevoerd. We hebben gelachen en gedanst met neefjes en nichtjes, frietjes gegeten 

bij oma en pannenkoeken gebakken. Halverwege de logeerpartij hielden we een BBQ 

voor vrienden en familie, Kira hoorde erbij. 

Familie Lamers 

& vakantiekind 
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Een mooie herinnering is ons dagje aan zee. We waren op een klein stukje strand en de 

meiden speelden de hele dag met zand en water. Maar toen we 's avonds over de 

boulevard liepen en Kira naar de plek keek waar we die dag geweest waren, vroeg ze 

verbaasd waar het strand ineens gebleven was. Het verschil tussen eb en vloed kende 

ze niet – ze was nog nooit eerder bij de zee geweest. 
 

Omdat 2,5 week een logé hebben (tegenwoordig is dat 10 tot 14 dagen) ook wel even 

wennen was voor ons als ouders, hadden we één avondje oppas. Dan kwam vriendin 

‘tante’ Bo, en was het ‘spaghetti-

abend’. Wij gingen dan een avondje 

iets voor onszelf doen, terwijl Bo en 

de dames spaghetti kookten, ijs aten 

en spelletjes deden. (Dit is een 

jaarlijks terugkerend ritueel geworden 

waar iedereen naar uitkeek.) 

Thuis werd Duits en Nederlands 

vrolijk door elkaar gebruikt.  
 

Op een avond zei ik: “We gaan Zähne 

putzen!” (tanden poetsen), en Kira 

keek verbaasd naar haar voeten — ze 

dacht dat we Zehen putzen zeiden: 

tenen poetsen! We hebben er erg om 

gelachen. Uiteindelijk leerden we dat 

een beetje uitbeelden en Nederlandse woorden met een Duits accent wonderen deden. 
 

De Hapse kindervakantieweek vond ze ook geweldig! De leiding was gelukkig zo 

vriendelijk om ervoor te zorgen dat Kira in ieder geval bij een van onze twee meiden in 

het groepje mocht, anders had ze niet durven gaan, denk ik. Het had tijd nodig om te 

wennen: een vreemde taal en allemaal onbekende mensen. Maar wat was het leuk; 

schilderen en timmeren, hutten bouwen, kampvuur. 
 

Het golfslagbad in Oss werd bezocht (is tot op heden een sponsor van Europa 

Kinderhulp; elk jaar mogen de gastgezinnen daar gratis een dagje naartoe).  

Met de glijbanen was het dolle pret.  

Elk half uur heerlijke golven in het grote recreatiebad.  

Genoten!   
 

En zo gingen de weken om. Aan het einde van de vakantie brachten we Kira terug naar 

het verzamelpunt. We namen afscheid – moe, maar ook blij dat het zo goed gegaan 

was. Bis zum nächsten Jahr... tot volgend jaar. 
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Na die ‘moeilijke’ zomervakantie waren we wel een beetje genezen en hoopten we dat 

het jaar daarop Kira gewoon weer zou komen. Toen bleek dat Kira niet bij de Duitse 

EKH was aangemeld als vakantiekind, dachten we: laat maar even. 

 

In augustus, toen Kira jarig was, belden we naar Berlijn. Maar omdat de ouders alleen 

Pools spraken en Kira zo verlegen was, werd het een kort gesprekje. Met Kerst stuurden 

we een pakket met lekkers naar Kira en haar familie, maar we kregen er nooit een 

reactie op.  
 

Zo kwam Kira vervolgens jaarlijks terug in de 

zomer. Door het jaar heen hoorden we niks van 

haar maar als ze kwam ging het gewoon weer 

verder. Elk jaar leerden we elkaar beter kennen en 

was het opnieuw bijzonder hoeveel plezier we 

samen hadden. Ons blonde vakantiekind paste 

precies bij onze meiden.  

Op de camping dacht men dat ons gezin uit  

5 personen bestond – totdat we Duits en 

Nederlands door elkaar spraken.  

Het voelde ook zo, als ‘eigen’. 
 

Op een gegeven moment kregen we vlak voor de 

zomervakantie een Absage (annulering) – Kira 

kwam dus niet! Dit hadden wij nooit verwacht. 

Bellen met Europa Kinderhulp bracht ons niet 

verder. Vanwege privacy konden ze niet zeggen 

waarom ze niet wilde of kon komen, alleen dat er 

was afgezegd. 
 

We besloten te kiezen voor een ‘nieuw kind’. De bus kwam met Lea*. Ze was zes jaar, 

maar deed niet onder voor twaalf. Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat ze 

‘levendig’ was – niet verlegen en niet bescheiden. De eerste avond bij ons weet ik nog 

goed. We wilden om 22.00 uur naar bed gaan omdat we ’s morgens om 5.30 uur waren 

opgestaan om op tijd bij het verzamelpunt te zijn. Lea zei: “Ik ga niet zo vroeg naar 

bed, nooit voor 24.00 uur.” Ik (Marijke) zei: “Mooi voor jou, maar niet hier.” En ik 

knipte het licht uit. Welterusten. 
 

Door de jaren heen hadden we wel geleerd dat we ons niet wekenlang konden 

aanpassen aan een gast; je moet bij jezelf blijven en in je eigen patroon. 
 

Op de camping wilde Lea persé in het diepe en zonder bandjes. We hebben streng 

moeten handhaven. Ze zei dat ze kon zwemmen, maar dat bleek niet uit haar gespartel 

en het stond ook niet in de papieren die ze bij zich had. (De kinderen hebben een 

boekje bij zich dat samen met ouders en vrijwilligers van EKH is ingevuld, bijv. met 

extra informatie over medicijnen, zwemdiploma's, allergieën, gezinssamenstelling enz.). 
 

Op een middag had ze zin in druiven. Ik zei: “Neem er maar een paar, er staat net een 

nieuw bakje op het aanrecht.” Later kwam ze naar me toe met een sip gezicht en zei: 

“Ich habe Durchlauf...” (wat ons betreft het beste Duitse woord dat er is, omdat het de 

situatie perfect beschrijft). Bleek dat ze het hele schaaltje had leeggegeten. 
 

Uiteindelijk hebben we het 2½ week ‘volgehouden’, maar achteraf hadden we dat niet 

moeten doen. Er zijn reservegastgezinnen die een kind kunnen overnemen als het niet 

klikt (of als er onverwacht iets gebeurt). Alles werd een strijd, omdat Lea graag de boel 

uitdaagde en alles als eerste wilde. Daar kon zij niks aan doen, ze was waarschijnlijk 
thuis gewend om voor haar plek te vechten. Maar onze meiden waren dat op een 

gegeven moment helemaal beu. Bij de evaluatie heb ik daarom ook aangegeven dat ze 

beter zou passen bij een gezin zonder kinderen. 
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De bussen uit Berlijn kwamen weer, maar voor het 

eerst waren we er niet om iemand op te halen. 

Jongste dochter Jaella was net een paar dagen op 

scoutingkamp toen de telefoon ging: EKH. Of we 

niet een meisje van negen wilden opvangen? Zij zat 

in een gezin waar het helemaal niet klikte en of ze 

het bij ons mocht proberen. Ik zei dat ik even wilde 

overleggen met manlief. Het was een kort gesprek 

met Lucien: “Natuurlijk, laat maar komen, het kan 

toch nooit minder lopen dan vorig jaar?” En zo kon 

het dat een paar uur later Linsy* bij ons aan de 

aardappelen zat – nog vóór hij zelf thuis was. 
 

Zij was een maand eerder uit huis geplaatst en in 

een kindertehuis terechtgekomen. Daar had ze net 

drie weken gezeten voordat ze naar ‘vreemden in 

Nederland’ ging. De eerste dagen zei ze amper iets 

en speelde ze, samen met Romee, uren met Lego 

— zo kwam ze tot rust. Toen we Jaella gingen 

ophalen van scoutingkamp, wist die niet wat ze 

zag: “Huh, een vakantiekind?” 
 

Op een ochtend, toen ik Linsy hoorde huilen, zijn 

we samen een eindje gaan wandelen en vertelde ze 

haar verhaal. Mishandeling — en daardoor uit huis geplaatst.  

Evenals haar broertje en zusje, en allemaal apart geplaatst.  

Ze haatte haar moeder en ze miste haar moeder. Dan ben je negen jaar… 
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Het jaar daarop kwam er een ander meisje bij ons logeren: Lina*. Ze was vrolijk en 

positief en zij hield overal van. Ook van knutselen, net als onze buurvrouw Marloes.  

Zo ontstond de jaarlijkse knutselmiddag aan de overkant. Lina is meerdere zomers en 

twee keer met Kerst bij ons geweest. Ook met haar hebben we nog steeds contact.  

Ze vond Haps “de leukste stad ter wereld”. Op de vraag waarom, zei ze: “Omdat 

iedereen hier hoi tegen me zegt.” Iets wat in Berlijn niet gebruikelijk is. 
 

Op een gegeven moment waren zowel onze meiden als de meiden in Berlijn op een 

leeftijd gekomen waarop ze in de zomer andere dingen gingen doen en kwamen er geen 

vakantiekinderen meer bij ons. Met ons gezin, 

‘tante’ Bo en nicht Lara - die altijd heel betrokken 

waren bij de “Berliners” - besloten we maar eens 

een weekendje naar Berlijn te gaan. Na alle 

verhalen waren we wel nieuwsgierig hoe het er 

daar allemaal uitzag. 
 

We hadden Lina laten weten dat we zouden komen. 

We werden met bloemen onthaald op het station. 

Haar moeder had voor ons gekookt: een buffet vol 

met lekkers, uren en uren gemarineerd en 

gestoofd… het kon niet op. Zó lekker. Gelukkig 

hebben we nog wat recepten kunnen ontfutselen. 
 

Van Kira wisten we niet meer precies waar ze 

gebleven was. Maar omdat we toch in Berlijn waren, zijn we gaan speuren. Als in een 

soort van Spoorloos: oud adres, half Berlijn door, in de buurt gevraagd waar een Pools 

gezin met inmiddels dertien kinderen kon wonen, en toen op goed geluk aangebeld. 

Toevallig deed Kira zelf open en wist niet hoe ze het had... en wij ook niet. Prachtig! 

Het was zó bijzonder om haar thuissituatie te zien - heel veel dingen vielen op hun plek. 

De ouders die de handen vol hadden, de oudste dochter had inmiddels ook een kind wat 

ook bij hen in huis was. Niet gek dat ze geen tijd hadden om kaartjes te sturen.  

De armoede, maar ook de liefde thuis. Er stond 

amper iets in huis, maar ze stonden erop dat 

we aan de levensgrote tafel gingen zitten en ze 

haalden eten en drinken tevoorschijn. We 

hebben er weinig van genomen - zij hadden het 

harder nodig.  

Maar het was echt fijn om haar ouders en al die 

broertjes en zusjes te ontmoeten (het was op 

zondag, iedereen thuis) en te merken dat de 

band die we hadden opgebouwd, er nog steeds 

was. Bij het afscheid zeiden we, zoals altijd: 

“Wiedersehen!”  
 

Afgelopen jaar kregen we onverwachts een 

telefoontje: Kira, die vroeg of ze een weekje 

naar ons mocht komen. Natuurlijk zeiden we 

ja. We haalden haar op van het station in 

Goch. Ze stapte uit de trein en ja, het was alsof 

ze nooit was weggeweest - de klik was er 

meteen weer.  
 

Onze dochters, toen 19 en 20, en Kira 19 jaar. 

Ze zijn onder andere met z’n drieën een dagje 

naar de stad geweest, hebben gewinkeld en 

een terrasje gepakt. Geen ouders bij nodig. 
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*Alle namen van de gastkinderen zijn vanwege privacy aangepast. 

En Linsy en Lea staan niet op de foto’s.  

 

In de jaren dat we vakantieouder waren, hoorden we veel verhalen van andere 

gezinnen. In Wanroij en Vierlingsbeek waren ook kinderen uit Berlijn en hun gastouders 

troffen we regelmatig ergens. Bij een ander gezin in Haps is ook jarenlang een 

Nederlands vakantiekind geweest. Mooie verhalen, maar ook schrijnende. Over kinderen 

die thuis koud douchen omdat warm water te duur is, drugs- en alcoholgebruik van de 

ouders, armoede, verwaarlozing en een verkeerd bestedingspatroon. De Duitse 

kinderen wonen over het algemeen in grote flatwijken met weinig of geen speelruimte.  
 

Alle vakantiekinderen worden zorgvuldig geselecteerd door lokale organisaties in hun 

thuisland (bijvoorbeeld jeugdzorg) - kinderen die het hardst een vakantie kunnen 

gebruiken. De problemen zijn verschillend, maar ze hebben één ding gemeen: een 

moeilijke thuissituatie. Even weg zijn, even onbezorgd kind kunnen zijn, maakt voor 

hen een wereld van verschil. Dat vraagt om geduld, warmte en begrip.  
 

Tegenwoordig komen elk jaar honderden kinderen uit landen als België, Duitsland, 

Frankrijk, Nederland en Oostenrijk naar Nederland. Iedereen kan zich aanmelden als 

vakantieouder — alleenstaand, samenwonend of een gezin. Je kunt voorkeuren 

aangeven voor land, leeftijd en of je een jongen of meisje wilt opvangen. Er wordt altijd 

gekeken naar een goede match tussen gezin en kind. 
 

Uiteraard worden vakantiegezinnen gescreend met een VOG en referenties, en goed 

voorbereid met duidelijke informatie. En ja, de kinderen gaan weer terug naar huis, 

terug naar hun situatie. Maar ze nemen iets mee: een ervaring, een herinnering, een 

beetje hoop. Ze hebben even op kunnen laden — zoals ieder kind vakantie verdient.  
 

Wij vinden – na 15 x gastgezin te zijn geweest – dat Europa Kinderhulp een fantastische 

en warme organisatie is.  
 

Onze insteek is altijd geweest; je kunt iets in een collectebus doen en hopen dat het 

goed terecht komt of je kunt tijd maken voor iemand en zelf zien wat het doet. 
 

Mocht er in Haps iemand zijn die overweegt om gastouder 

te worden, je kunt kijken op www.europakinderhulp.nl, 

ook mag je ons te allen tijde erover aanspreken.  
 

Liebe Grüße 

Lucien, Marijke, Romee en Jaella Lamers 
 
Familie Lamers, bedankt voor dit mooie artikel over het vakantiekind. 
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Op jacht naar de vos en  

aangetroffen bij IJs &  

Spijs.  
 

We Hebben genoten van  

een heerlijk ijsje dat  

speciaal door meester Harrie is bereid.  
 

Harrie gaat met pensioen.  

Met pijn in ons hart nemen ook wij afscheid  

van Harrie. Regelmatig organiseerde hij  

samen met groep 8 activiteiten bij  

De Ontmoeting.  
 

Niets is mooier als de interactie tussen  

ouderen en jongeren. 

 

Wij wensen Harrie en zijn gezin alle goeds  

en hopelijk tot ziens. 

  DE ONTMOETING 
 

Bij De Ontmoeting op de 

terrassen kunnen we volop 

genieten van de schitterende 

planten die volledig zijn 

geschonken door Hen’s 

Perkplanten! 
  

 

 
 

Namens alle deelnemers...  

hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Begin juli, 

tropische dagen. 
 

Lekker buiten lunchen. 

Gewoon. Omdat het kan. 

 GEVONDEN 
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Ons eerste zomerse uitstapje naar Landhorst.  
 

De middag begon met een kopje koffie en 

gebak. Daarna kregen we een leuke interessante 

rondleiding van diverse oude vehikels. 
 

Als afsluiting van de middag  

nog genieten van een etentje  

bij ‘De Posthoorn’ in Haps. 

 

 

 

 

 

Of wilt u zich aanmelden als 

deelnemer, dan kunt u 

contact opnemen met:  

Ankie Jacops  

06–306 404 45.  

Of stuur een email naar: 

ankiejacops@sociom.nl  
 

De sociaalwerkers Ankie en 

Gertie zijn bereikbaar op 

maandag, dinsdag,  

woensdag en vrijdag van 

9.00 tot 16.30 uur.   
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UITNODIGING MUZIEKMIDDAG 
 

Het bestuur van Zonnebloem Regio Land van Cuijk nodigt u uit voor de jaarlijkse 

muziekmiddag in Myllesweerd. 
 

Datum: Zaterdag 16 augustus 2025 om 14.00 uur 
 

Deze meisjes zijn geen meisjes meer, maar net als de 

oude radio kraken de scharnieren soms een beetje en 

loopt de boel net wat minder soepel. Door aan de 

knoppen te draaien nemen ze u mee naar de muziek 

waar we vroeger naar luisterden. En herinneren zij u 

aan de tijd dat u zich piepjong voelde. 
 

Jasmijn en Aleid brengen interactieve voorstellingen en 

optredens vol vrolijkheid en energie, rondom de grote ster van de show: de Radio! 

Een feest der herkenning met liedjes en radiogeluiden van wat langer geleden maar 

herkenbaar voor iedereen. Geniet van swingend repertoire, luisterliedjes, 

meezingers en bekende radiospelletjes van toen. Dan zijn we allemaal weer even 

meisjes en jongens van de radio… 
 

De kosten voor deze middag bedragen € 10,- per persoon.  

We gaan met eigen vervoer. Mocht dit niet lukken, dan graag even aangeven.  

Dan kijken wij naar een oplossing.  

Als je samen rijdt, dan graag € 2,- aan de chauffeur betalen.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPGAVESTROOK 
 

Naam:………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 

Adres:…………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Vervoer nodig:……………………………………………………………………………………..………………………. 
 

Glutenvrij/lactosevrij dieet:……………………………………………………………….…………………………. 
 

Uw eigen bijdrage van € 10,-- in enveloppe toevoegen en in  

de brievenbus doen bij Ria Weemen, Marijkeplein 1, Haps. 
 

Inleveren vóór 24 juli 2025.  
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`T SNUFFELHOEKJE 
 

Als je abonnee bent van de Schakel, 

dan kun je gratis een oproep plaatsen 

voor gratis artikelen of diensten in de 

rubriek: ’t Snuffelhoekje. 
 

Stuur je oproep naar: 

info@deschakelhaps.nl 

 

 

GRATIS AF TE HALEN 
 

Reisgidsen (boekjes) over:  

Zuid Afrika, Sicilië, Palermo,  

Malta, Amalfi Coast-Sorrento,  

Portugal, Lissabon,  

Algarve, Porto,  

Kenia, Lourdes, Rome. 
 

Indien geïnteresseerd,  

bel: 06-51618172 
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SENIORENVERENIGING HAPS 
 

Woensdag 23 juli, 6 augustus 

en 20 augustus samen fietsen 

Om 09.30 uur vertrek vanaf het 

Kerkplein.  

Als u geen lid bent van onze seniorenvereniging bent u ook 

van harte welkom. 

Via de fiets-app verneemt u of het fietsen door gaat of neem 

anders even contact op met Hans Cornelissen: telefoonnummer 06-51332251. 

Allemaal hartelijk welkom! 
 

Donderdag 31 juli: Kienen 

Donderdag 31 juli om 14.00 uur kienen in steunpunt 

Mariagaarde. 

U bent van harte welkom om een mooie prijs te winnen:  

hoe meer aanwezigen, hoe gezelliger het zal zijn. 
 

Woensdag 6 augustus: Eat & Meet 

Volgens de gebruikelijke afspraken: de zaal van De Posthoorn is open vanaf 

17.00 uur. Aan- en afmeldingen uiterlijk tot zondag 3 augustus bij  

Cas Arts 06-46135670. 
 

Donderdag 28 augustus: Modeshow 

Uitgebreide informatie komt in het volgende nummer van De Schakel en wordt ook 

nog meegestuurd met de ONS. 
 

Maandag en dinsdag 8 en 9 september: Sociaal culturele dag Wanroij 

Ook dit jaar worden de sociaal culturele dagen weer in ‘Het Wapen van Wanroij’ 

georganiseerd. 

Via de ONS hebt u het Aanmeldingsformulier ontvangen. Mocht u dit niet ontvangen 

hebben, dan kan dat via seniorenkring landvancuijk.nl/scd of via de eigen afdeling. 

U kunt u opgeven tot: 1 augustus. 
 

Het bestuur van Seniorenvereniging Haps wenst u allen een fijne vakantie. 

 
ZONNEBUS 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor 

het volgende: 
 

In verband met de Vierdaagse 

rijden er op vrijdag 18 juli a.s. 

GEEN Zonnebussen.  
 

Ook is die dag de planning niet 

bereikbaar. 
 

Voor verdere informatie over de 

Zonnebus: www.zonnebuscuijk.nl 

Voor het plannen van een rit: 

06 10605015 (tussen 8.30–12.00 

uur). 

http://www.zonnebuscuijk.nl/
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KINDERVAKANTIEWEEK 2025 EEN FEIT  
 

Het zit erop, maar wat hebben we weer genoten! 

Een week waar ufo’s écht bleken te zijn, waarbij we ruimtereizen maakten en 

waarbij we na een volle week toch weer lekker neerdaalden in het mooie Haps. 
 

We hebben gevoetbald, gekliederd met water, spelletjes gespeeld, gedanst,  

ijsjes gegeten, geverfd en uiteraard ook gebouwen gemaakt!  
 

Onze dank is héél groot aan iedereen die hierbij op welke manier dan ook heeft 

geholpen.  
 

Een ding is zeker: we hebben er een hele hoop astronauten bij!  

De foto’s van deze feestweek volgen op onze Facebookpagina. 

 

De winnende groepjes 6 & 7.  

Zij hadden een ufo en een ruimtebasis in de vorm van een raket gemaakt. 


